Ons Bonneke

Heel lang ben je bij ons geweest.
Heel dikwijls zijn we naar u toe
kunnen komen. Vroeger in Babelom nu
in je kamertje in Roosbeek.
Vanuit uw zetel zicht naar buiten zicht
over je tafel vol bloemen.
Telkens als je zei, doe dit nog even,
geef me dat nog eens, steeds met een
glimlach vol dankbaarheid.
Er zal zoveel van jou achterblijven.
We koesteren de mooie herinneringen aan u
Je eenvoud
Je luisterend oor
Je vriendschap en goedheid
We willen graag nog een keer dank u
zeggen dat je ons Bonneke was.

Je kleinkinderen

Nooit vragen, nooit klagen.
Haar pijn in stilte dragen.
Haar handen hebben voor ons gewerkt.
Haar hart heeft voor ons geklopt.
Haar ogen hebben ons tot het laatste gezocht.

Je kunt iemand niet vasthouden.

Eens moet je afscheid nemen
en blij ziin om haar lange leven.

mevrouw

Yvonne Struyven

weduwe van Marcel Wouters

Geboren te Meldert op 6 maart 1912 en godvruchtig
overleden te Boutersem op 13 december 2020,
gesterkt door het ziekensacrament.

De crematie en kerkelijke uitvaart zal
gezien de huidige omstandigheden
plaatsvinden in intieme familiekring.

Dit melden u:

Willy en Marlies Wouters - Zeeuws

André en Rosa Wouters - Thoelen

René en Maria Wouters - Pittomvils

Marcel en Anny Boon - Wouters haar kinderen

Sonja Wouters
Christophe en Carine Wouters - Vanderveken
Nick en Marie
Wim en Michelle Coeckaerts - Wouters
Amoury
Yves en Veronique Demoitié - Wouters
Jelle
Hans en Kathleen Wouters - Degeest
Helena, Hannah, Havana en Heaven
Bert en Kimberly Wouters - Verreydt
Dolores
haar klein- en achterkleinkinderen

René en Victoire Struyven - Liesenborghs
Maurice
FirminT en Casilda Struyven - Taveniers
haar broers, schoonzussen, neef en nicht

RogerT en Marguerite Goossens - Haesendonck
en dochter
haar trouwe vrienden
De families Struyven, Wouters, Verbist en Lefevre.

Met speciale dank aan al het verplegend personeel
van W.Z.C. Vondelhof, vrienden en kennissen

Uitvaartcentrum Torreele - Castelein, 016/461737
condoleren: www.torreele-castelein.be



