Dankbaar nemen wij afscheid van

De Heer
Mierczyslaw Je was een Orkaan.
“Marcel” Je bent Gelukkig Heengegaan
Szkilny Als een Zachte Bries.
Als Mijnwerkerszoon in Genk het Met Open Vizier steeds ten Strijde

Levenslicht gezien op 27/04/1950 Dat hoeft Nu niet Meer

Zijn laatste adem uitgeblazen in het

UZ van Leuven op 17/08/2021 Aan de Andere Zijde

Vader van Jan en Jochen Zien wij je wel Weer.
Schoonvader van Kim Versonnen
Trotse Grootvader van Thomas en Martha

Veel dank aan de medische teams van het UZ Gasthuisberg
en het Revalidatiecentrum te Pellenberg voor al hun toewijding.

Uitvaairteentrim Torreele-Castelein, O16 46 17 37
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