
Nooit vragen, nooit klagen.
Haar pijn in stilte dragen. 
Haar handen hebben voor ons gewerkt.
Haar hart heeft voor ons geklopt.
Haar ogen hebben ons tot 
het laatste gezocht.

	

†
Dankbaar aandenken aan

Louisa “Moeke” Van Eersel

weduwe van Maurice Van Overstyns

Geboren te Lubbeek op 6 oktober 1936 en
overleden te Leuven in het U.Z.Gasthuisberg

op 5 december 2020, gesterkt door het
ziekensacrament.

De familie dankt u voor uw steun en medeleven. 
Rudy en Veronique, Benny en Peggy, Nancy en Dirk,

klein- en achterkleinkinderen.
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