Waarom al dat vechten, waarom al die pijn?
Je wilde hier niet weg, je wilde bij ons zijn.
De strijd was oneerlik en geheel niet terecht.
Je wilde graag verder, maar verloor dif gevecht.

De heer

Emile Kriegels

Gelboren te Korbeek-Dijle op 18 okfober 1939 en
overleden te Lublbeek in het Rustoord Sinf-Dominicus
op 21 mei 2022 .

De afscheidsplechtigheid, waartoe wij u vriendelijk
uitnodigen, zal plaatsheblben in de aula van
het crematorium ‘Hofheide” Jennekensstraat 5,
3221 Nieuwrode
op maandag 30 mei 2022 om 11.30 uur.

Samenkomst vanaf 11.00 uur.

De crematie wordf gevolgd door de bijzetting
van de urne in het columbarium op
de begraafplaats diestseveld te Kessel-Lo.

Dit melden u:

Patrick en Sonja Kriegels-Vervloessem,
zijn kinderen,

Brenda Kriegels en vriend Karel,
zijn kleindochter en vriend.

Delen in de rouw: zijn broers, zussen, schoonzussen,
schoonbroers, neven en nichten.

De families Kriegels-Vanderwegen

Met dank aan het verplegend personeel van
Rustoord Sint-Dominicus te Lubbeek.

U kan aan Emile een laatste groet brengen
in het uitvaartcentrum Torreele - Castelein,
Pellenbergstraat 9 te 3360 Lovenjoel

op dinsdag 24 mei van 19.30 tot 20 uur.



